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KERK EN KERKGESCHIEDENIS VAN DRIEL

Anan de zuidzijde van de Rijn, tegenover het natuurschoon van Deorwerth
en Duno, ligt het dorpje Driel, beschermd achter de dijk. Lopen wij vanaf
die dijk het dorp in, dan valt onze blik direct op het oude dorpskerkje.

Over dat kerkje en over de geschiedenis in en rond haar, willen wij in dit
werkje iets vertellen.

Door de ecuwen heen, ja mogelijk al spoedig na de komst van het
Christendom in deze streek, zijn gelovigen op deze plaats samen-
gekomen. Zo is rond en in het kerkje een rijke geschiedenis ontstaan.

Wij willen ons eerst bezighouden met de geschiedenis van het
kerkgebouw, om vervolgens aandacht te besteden aan de geschiedenis
van het kerkelijk leven in Driel.

HET KERKGEBOUW

Schip

Tussen toren en koor van de kerk bevindt zich het lagere schip. Oor-
spronkelijk is dit nog lager geweest; de aanwezige raamfragmenten tonien
dit aan.

Omtrent de bouwperiode zullen we wel altijd in het onzekere blijven,
maar dat het huidige schip is voortgekomen uit een veel ouder
kapelletje - behorende bij de voormalige Frankische hof, de tegen-
woordige woonwijk "De Oldenhof"” - is wel zeker.

Vele dorpen zijn ontstaan rond zo'n kapelletje bij een "hof". Wij kunnen
aannemen, dat dit gedeelte voor de 13e eeuw aanwezig was, terwijl het
in de 15e eeuw hoger opgetrokken zal zijn.

De soberheid van het schip, door z'n vrij kleine ramen en houten
tongewelf, doet denken aan de overgangsperiode van Rotmaanse naar
Gotische bouwstijl.

Ook de dichtgemetselde ingang in de noordmuur - op 3,80 m. tot 5.30 m.
vanaf de torenmuur, dus 1,50 m. breed met een hoogte van 1,60 m. - wijst
erop, dat het schip erg oud moet zijn.

Het is jammer, dat bij de restauratiewerkzaamheden tussen 1963 en 1966
deze ingang niet herkenbaar is gebleven.

Wij nemen niet aan, dat we te maken hebben met een z.g. "Noor-
mannenpoortje”, zoals die vooral in het noorden van ons land nog wel
voorkomen; eerder kunnen we te maken hebben met een ingang voor de
vrouwen, die in de oudheid plaats moesten nemen aan de noordzijde van
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de kerk. En wat de hoogte van de ingang (1,60 m.) betreft, deze zal niet
bedoeld zijn geweest om voor de "Noormannen” te buigen, maar moeten
we er van uitgaan, dat de mensen kleiner waren dan thans; zelfs in de 19e
eeuw was dit nog het geval. We komen later nog terug op deze ingang.
Door de zuidmuur van het schip loopt nog een rookkanaal, beginnerid bij
de zuidelijke zuil van de triomphboog tot dichtbij de huidige verwar-
mingsruimte.

Het koor :

In groot contrast met het schip staat het koor. Deze hoge, zevenramige
ruimte (het getal der volheid), gebouwd in de 15e eeuw, geeft een
duidelijke Gotische bouwstijl te zien, namelijk licht en ruim.

Het koor is iets schuin op het schip gebouwd, wat bij meer kerken
voorkomt, o.a. in de Grote of 5t. Walburgkerk van Zutphen.

Het voor deze kerk grote koor is door een triomphboog gescheiden van
het schip.

Behalve de zichtbare nissen of spaarvelden verbergt ook hier het
metselwerk meer.

Tussen de preekstoel en het sacramentsnisje kwam bij de jongste
restauratie van de kerk een dichtgemetselde doorkijk tevoorschijn; deze
doet denken aan een hagioskoop: de hoogte is 1,80 m., de breedte 0,75 m.;
aanwezig op 0,50 m. links van de sacramenis-nis. Juist op die plaats in
het koor was in oude kerken een opening in de muur, waardoor van de
kerk uitgestotenen of besmettelijk zieken de mogelijkheid hadden om
buiten de kerk de sacraments-bediening in het koor te volgen.

Voorts bevindt zich ten westen van het sacraments-nisje, halverwege de
grote nis, nog een dichtgemetselde nis. Deze zou de functie van "sedilia”
vervuld kunnen hebben, de plaats voor de dienstdoende priester bij het
altaar, met name in klooster- en kapittetkerken.

Deze nis heeft een breedte van 2,20 m., de hoogte is 1,75 m. De plaats is
0,60 m. links van de grote open nis in de zuidmuur, 0,75 m. boven het
vloeroppervlak.

Tenslotte bevindt zich ten oosten van de zuidelijke triomphzuil nog een
nis onder het metselwerk: op 4 m. vanaf het vioeroppervlak en 0,60 m.
vanaf de zuil. Deze nis is 0,60 m. breed en 1,30 m. hoog en loopt spits toe.
Een scheur in de pleisterlaag geeft de plaats ongeveer aan.

In het koor, maar ook tot achterin het schip zijn graven gevonden. Ook
heeft zich in het koor een grafsteen bevonden van Antonius van Eijmeren.
Het opschrift luidde: "Hic. tumulatus est venerandus Dominus Antonius
de Eymeren pastor huius Ecclesiae Orate pro anima cetera obscura (?)
mihi erant”.

"Hier vond zijn grafstede de Eerwaarde Heer Antonius van Eijmeren,
pastoor van deze kerk, bid voor mijn ziel, het overige was mij
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onbelangrijk". De grafsteen dateerde uit 1573. {(Uit: "de Betuwe", Wol-
ters, 21 juni 1957.) Na de brand van 1915 zijn de aanwezige grafstenen
helaas uit de kerk verwijderd.

Bij plaatsing van een heteluchtkachel in de vijftiger jaren, stuitte een
metselaar bij graafwerk voor een luchtkanaal, in het middenpad bij de
triomphboog op een diepte van 0,50 m., op een uitgelopen stenen pad.
Opgemerkt zij nog, dat op de plaats van de huidige consistoriekamer
mogelijk een overwelfde sacristie heeft gestaan.

De foren

De fraai gelede toren, die in werkelijkheid vrij staat van het
kerkgebouw, stamt eveneens uit de vijftiende eeuw. De hervormde
gemeente van Driel kocht de toren in 1867 van de burgelijke gemeente
Heteren; de hervormde gemeente ging toen over tot restauratie van de
toren. :

Torens in gebruik bij de overheid deden dienst in tijden van hoog water,
oorlog of belangrijke gebeurtenissen in het Koninklijk Huis.

Het is voorts mogelijk, dat de toren in de 15e eeuw dienst deed als
"verdedigingstoren”, zoals ook in Andelst en Dodewaard het geval was;
in dat geval zal de westingang later zijn aangebracht. Verdedigings-
torens hadden n.l. alleen vanuit de kerk een toegang.

Ter herinnering aan de oorlogswinter 1944-1945 zijn in de westmuur van
de toren kogelgaten zichtbaar gelaten; dit op verzoek van de Rijksdienst
voor de monumentenzorg,

Klokken
Uit een archiefstuk van 1613 blijkt dat de klok "in troebele tijden" was
geroofd. Door geérfden en ingezetenen van ons dorp wordt een aanvraag
gedaan aan het Hof van Gelderland - de hoogste gerechts-instantie van
Gelderland - om drie stukken grond te mogen verkopen voor aankoop van
een klok.
We slaan twee en een halve eeuw over en lezen dan, dat de klok in 1881
was gebarsten en dat de kerkvoogden de klok opnieuw lieten gieten. Het
zal dezelfde klok geweest zijn, die op woensdag 23 december 1942 door de
bezettende macht werd weggehaald en niet meer is teruggevonden.
De huidige klok is in augustus 1950 in de toren gehangen. Haar
opschrift Tuidt:
. Door vijands hand gehaald

Door vrienden weer betaald

Zeg ik mijn dank

Met blij geklank.

Firma van Bergen, Midwolda; Me Fecit Anno Domino

1950. Driel 1943-1950.




Brand

In de nacht van de 1le juni 1915 werd het kerkgebouw door bliksem
getroffen en brandden schip en koor geheel uit; de toren bleef gespaard.
Een schade-bedrag van f. 15.000- zal door de verzekering worden
uitbetaald, zo vermelden de archieven.

In vroegere jaren hebben in de kerk wapenborden gehangen van Jacob
Christoffel van Balveren, heer van de "Rode Toren", gecommiteerde
der Staten Generaal 1653 en van Odilia van Assendelft, huisvrouw

van voorgaande en achterkleindochter van Dirck van Assendelft en

Adriana van Nassau.

Mogelijk waren deze wapenborden reeds tijdens de Franse bezetting
verwijderd.

Wel verbrand zal zijn de z.g. "herenbank”, ook wel "Cremerbank”
genoemd, waarin de familie Cremer in de kerk zetelde en vo6r hen
waarschijnlijk de familie van Ommeren. Beide families zijn eigenaar
van het "goed" "De Oldenhof" geweest en werden als zodanig "heer”
genoemd.

Ook het in de archieven genoemde doophek zal verbrand zijn.

Reeds op 24 augustus 1915 wordt bij onderhandse aanbesteding de
opbouw gegund aan A. Speijers , "timmerman alhier” , dit met de op-
dracht, dat het werk op 15 december 1915 gereed moet zijn.

De kerk na de brand van 11 juni 1915.
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Dat deze opdracht niet is gelukt blijkt uit het voorval, dat op 25 maart
1916 de metselaar . uit Qosterbeek door het breken van een balk van de
steiger is gevallen. Wonder boven wonder kwam de man er met enige
kneuzingen aan armen en benen vanaf.

Op 2e Paasdag 1916 werd de kerk in een middagdienst weer in gebruik
genomen.

Interieur kerk van 1916-1963.

De ocorlog 1940-1945

Vanaf de luchtlandingen op 17 september 1944 en volgende dagen
kwam ook het kerkgebouw zwaar onder vuur te liggen. Toen de Drielse
bevolking in mei 1945 vanaf de evacuatie-adressen terugkeerde, was
het gebouw zwaar beschadigd en niet meer bruikbaar voor diensten.
Reeds datzelfde jaar vond een noodherstel plaats, wat f. 32.824,83
kostte.

De definitieve restauratie volgde pas in de jaren 1963-1966 door de
firma Feberwee uit Deventer en onder architectuur van bureau Feenstra
te Arnhem.

Deze restauratie kostte, inclusief inventaris f. 318.752,70 doch in 1971
moest het leiendak, dat in 1946 was gelegd, opnieuw worden
gerestaureerd, wat f. 16.732,80 kostte; voor die jaren waren dit grote
bedragen.




Tijdens de restauratie 1963-1966.

De bedekking bleef een z.g. "Maasdekking”, dit in tegenstelling tot
verschillende kerken in deze streek, die een z.g. "Rijndekking" hebben.

De kansel

Centraal in het koor worden we getroffen door de bijzondere preekstoel
in barokstijl, gemaakt in 1714 voor het Augustijne Klooster te Hasselt
in Belgié; deze doet wat fors aan in het Drielse kerkje.

Na de brand van 11 juni 1915 is de kansel in 1916 in de kerk geplaatst.
De kansel is getooid met een engel, het symbool van Matheus, en een
adelaar, het attribuut van Johannes; de aardbol onder de kansel wordt
gesteund door de attributen van Lucas en Marcus: het rund en de leeuw.
Op het voorpaneel van de kansel het symbool van de Goddelijke
Alwetendheid in de vorm van een oog, aangebracht in een driehoek,
voorstellende de "Drie-Eenheid".

De archieven vertellen vrijwel niets over kansels, die voor 1915 in de
kerk hebben gestaan.

Wel schreef de Drielenaar D. Budding in de Gelderse Volksalmanak
van 1836 op blz. 90 het volgende over de kansel van Driel:
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"Beide kerken, - voor de eenvoudige m<mﬁmmmmimomm&m=mr die God
.._an aanbidden in geest en waarheid - ingerigt, werden voortaan door
"één predikant Johannis Woltingius, die in Elden zijne pastorij bezat,
"bediend. "Christus en dien gekruist" is het opschrift van den

"Drielschen predikstoel of kansel."

De barok kansel.

Budding doelt hier op de kansel die genoemnd wordt in het Kerckenboek
van Elden en Driel van 1655; in dat jaar is een nieuwe preekstoel in
Driel geplaatst voor f. 124,--, het ijzerwerk niet inbegrepen. Niet
zeker is of deze kansel tijdens de brand van 1915 nog in de kerk stond.

De kanselbijbel

Deze bijbel is aangeboden in februari 1948 door mevr. W.P. van
Dam-Hoogerwerff te Vlaardingen (Ambacht); het is een uitgave uit
1868 bij 5. van Velzen Jr. te Kampen.
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De Hervormde gemeente van Vlaardingen, o.l.v. Driels vroegere
predikant ds. G. Grootjans, adopteerde Driel in de jaren 1947-1948;
hierdoor was het mogelijk om de huidige pastorie te bouwen.

Het orgel ) .
Tijdens de brand van 11 juni 1915 ging ook het oude orgel verloren. Uit
archieven weten we, dat dit orgel in 1871 aan Driel was geleverd door
de firma van Puffelen, orgelbouwer te Zaltbommel.

Van Puffelen was omstreeks 1856 met orgelbouwen begonnen, soms
samen met de firma Naber uit Deventer. Waarschijnlijk staan in
Drumpt, Avezaath en Zetten nog orgels van van Puffelen.

Uit "De Betuwe” weten we het volgende nog;:

"Op 17 mei 1895 werd de gemeente verblijd met de vergrofing van het
"orgel met een register klarinet 8 voet; dit is een geschenk van de
"organist Rutger Voet en werd vervaardigd door de heer G. van Druten
"te Hemmen." .
Rutger Voet was organist in Driel vanaf 21 juni 1889 tot zijn oawma___am:
op 19 juni 1908. Zijn grafsteen, omgeven door een hekwerk, is op .nm
begraafplaats van Driel bewaard gebleven en <m§m€.ﬂ het omumn::m.w_”
"Zalig zijn de doden die in den Heer sterven. Oﬁmsucm.dnm 14 vers 13"
Het tegenwoordige orgel is na de brand geplaatst en is in 1916 gebouwd
door de firma A. Standaart te Rotterdam.

Hoewel het orgel na de 2e wereldoorlog gerestaureerd kon worden,
heeft het in de oorlogswinter 1944-1945 veel door vocht geleden.

Avondmaals-
zilver,

Avondmaalszilver

De beker werd geschonken op 17 oktober 1681, de schotel op 17 oktober

1700, beide door Josina Goris, Vrouwe tot Croonesteyn.

De beker is 17 cm. hoog, de schaal heeft een middellijn van 33 cm.

Beide dragen de wapens van Fluygen en Goris met helmteken.

Josina werd gedoopt op 4 januari 1637 te Nijmegen, zij huwde op 3

september 1657 met Willem Huygen.

Deze schenkingen door Josina roepen enkele vragen op:

a. waarom beide schenkingen op 17 oktober; was dit voor haar een
bijzondere datum?

b. welke band heeft Josina met Driel gehad; had zij hier mogelijk
bezittingen?

Vragen die waarschijnlijk onbeantwoord zullen blijven.

KERKELIJK LEVEN IN DRIEL

Kerkelijk leven door de eeuwen heen

Hoewel sporen van het Christendom in de Betuwe worden gevonden,
die stammen uit de 4e en 5e eeuw, komt de naam "Driel” pas voor in een
oorkonde van 1261.

Toch wijzen bodemvondsten uii %utaafse, Romeinse en vroegere tijden
op een vroege bewoning van het Drielse grondgebied. Belangrijke
vindplaatsen van bewoningsresten zijn "de Oldenhof", percelen aan de
Vogelenzangsestraat, vooral langs de daar verzande rivierarm "de
Oude Rijn" en rond de Nederlands Hervormde kerk.

Vanaf de komst van het Christendom is Driel eeuwenlang verbonden
geweest met de kerk van Qosterbeek. En het mag gezegd worden, de
parochie van Oosterbeek, zetelend in het thans 1000-jarige kerkje, liet
de Drielse christenen niet in de steek.

Toch lijkt het vreemd dat de mensen uit Driel voor de kerk van
Oosterbeek kozen. Immers, Elst had eveneens in de vroegste tijden een
kerkgebouw; waarom dan de weg over de Rijn gekozen?

De reden zal voornamelijk zijn, dat Driel in die tijden tot het bisdom
Veluwe behoorde.

Tevens moeten we aannemen dat Elst in die vroege tijden voor de
Drielenaren niet altijd gemakkelijk te bereiken was. Dit was toe te
schrijven aan de loop van de "Oude Rijn" met zijn verschillende
zijstroompies; vooral bij 't Vlot onder Elst kunnen we de beddingen nog
duidelijk waarnemen. Deze stroompjes zullen een goede verbinding met
Elst sterk hebben belemmerd. Door ruilverkavelingswerken rond 1980
zijn helaas een aantal van deze "beddingen” niet meer in het land-
schap waarneembaar.




Qosterbeek en het Drielse veer

De Qosterbeckse parochiekerk, gewijd aan de Heilige Moeder Gods,
getroostte zich moeite noch kosten om voor de Drielenaren een
kerkschip (zeilboot) op de Rijn in dienst te houden, zodat de
Drielenaren regelmatig ter kerke konden gaan.

Dit veer wordt reeds in de jaren 1200 genoemd; het was toen in
eigendom van St. Pieter te Utrecht.

Het Drielse veer trotseerde de eeuwen.

Vanaf het veer tot aan het kerkje was tevens een kerkpad aangelegd
voor de kerkgangers. :

Dat pad is nu nog aanwezig en het is aan te bevelen om de wandeling
vanaf het Drielse veer via het oude pad naar het kerkje van
Qosterbeek-laag eens te maken.

Zo moeten Drielenaren gekerk! hebben bij de bekende priester
Bernulphus, die van 1026-1054 in Josterbeek en Driel werkzaam was,
om daarna bisschop van Utrecht te worden.

Ook de rond 1362 genoemde priester Henrick van der Huete, evenals de
in 1416 genoemde priester Arndt Brodeland zullen de zorg voor de
Drielse Christenen hebben gedragen en in ons dorp hebben gearbeid.
Als Driel in 1455 een zelfstandig Kerspel wordt, blijft het veer nog
eigendom van de Oosterbeekse parochie. Pas in 1669 verkoopt de
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Oosterbeekse kerk het veer met huis en maozm voor f. 4.500,— aan de
stad Arnhem.

Het
middeleeuwse
kerkpad

te

Oosterbeek.

Toch was er nog lang een band tussen Qosterbeek en Driel, want uit

archieven blijkt, dat Driel in 1802 nog een z.g. jaarlijkse "Uitgang” aan
de Oosterbeekse kerk verschuldigd is.

Het zelfstandig Kerspel Driel

Omstreeks 1455 werd het in Driel aanwezige kapelletje tot
zelfstandige parochie verheven.

Dit kapelletje is waarschijnlijk een gedeelte van het huidige schip
van de Hervormde Kerk geweest; de lage raamfragmenten kunnen
hierop nog wijzen.

Kort na de verheffing tot zelfstandig Kerspel zal het kapelletje zijn
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opgetrokken en zijn koor en toren gebouwd (zie ook blz. 1). In 1467 kon
de kerk in de huidige vorm worden ingewijd.

Vicarie en leenrechten

Kort'na de verheffing tot een zelfstandig Kerspel werd ook een vicarie
gesticht op het altaar van de Heilige maagd in de kerk van Driel. Dit
vond plaats op donderdag 4 september 1460.

Ten gunste van de kerk van Driel kwamen gedeelten van de jaarlijkse
opbrengsten van 7 morgen weiland, genaamd Poelic-kamp te Heteren
en van 2 morgen land, genaamd "s-Graven-land in de Heerlijkheid
Indoornik.

De benaming van de vicarie was: "Bergsche vicarie in de kerke tot
Driell”, dit vanwege het collatierecht - recht om' predikanten te
benoemen - van huize Bergh. Gedeelten van de opbrengsten komen nog
jaarlijks ten goede aan Pastorie en Kosterij van Driel.

Op 8 september 1638 verleende Anna Sophia geboren van Boetberch tot
Wanchum, Vrijvrouw und Douagiere tot Doorweerdt, Vrouwe tot
Gurtzenick Rosande en de Wilperhorst etc. leenrecht aan de kerk van
Driel, betreffende de percelen grond "de Baarskamp” + 15 morgen, het
"Drielerbroek” + 5 morgen en het "Hogevelt" + 3,5 morgen groot; op

deze wijze werden inkomsten verkregen, die in oude tijden een welkome
inkomstenbron voor de kerk vormden.
De Hervorming, u

Tussen 1555 en 1560 bracht de uit Arnhem afkomstige Reyckholt
Swartsmuyl het Hervormingsevangelie in Driel.

Vele avonden kwam hij wandelend over de dijk naar Driel; onder de
lindebomen bij de kerk sprak hij dan met een groepje dorpsbewoners,
die daar rustten na een dag van zware arbeid.

Werd er eerst wat argwanend naar deze "stadse” meneer gekeken, wel-
dra groeide het vertrouwen in hem en nam het aantal belangstellenden
toe. In 1559 is Zwartsmuyl, na het tonen van een bijbel met een
document van Luther, op de Drielse kermis gevangen genomen en kort
daarna terechtgesteld. .

Ondanks het feit, dat Driel voor 80% Rooms-Katholiek is gebleven,
kwam het kerkgebouw omstreeks 1580 toch in Protestanise handen.

Pas in 1602 kreeg Driel sarnen met Elden een eigen predikant, n.l. ds.
Johannes Woltingius (zie ook pag. 19 en de predikantenlijst in de kerk).
Protestant Driel telde toen 240 zielen, een aantal dat vrijwel niet
toenam. Uit archieven blijkt, dat b.v. in 1684 het aantal belijdende
lidmaten 50 bedroeg; 15 jaar later, in 1699, bedroeg het aantal
lidmaten 60 personen. Door import groeide in deze periode het aantal
Rooms-Katholieken wel snel.
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In werkelijkheid was de kerk veel te groot voor de Hervormde
Gemeente van die jaren. Geruime tijd is dan ook alleen het koor
gebruikt voor de diensten, terwijl het schip vanaf de triomphboog was
dichtgeplankt, zoals in diverse Overbetuwse kerken het geval was.

Een vreemde functie

Het was in de tijden 1600-1700 dat onze rivierdijken nog zwak waren en

vaak werden via het luiden van de kerkklok de mannen opgeroepen om

zich in te zetten bij dreigend overstromingsgevaar. Er moest voldoende

materiaal en gereedschap aanwezig zijn om snel noodvoorzieningen te
kunnen treffen.

Zo kreeg in diverse Overbetuwse kerken het dichtgeplankte of
dichtgemetselde schip de functie van dijkmagazijn. Het boek
"Qver-Betuwe, geschiedenis van een polderland” vermeldt, dat de
kerken van Gendt, Driel, Elden, Angeren, Bemmel, Lent en Slijk Ewijk
voor opslag van dijkverzwaringsmateriaal werden gebruikt.

Deze functie bestond tot begin 1800; zo waren in de periode 1800-1820 in
de Hervormde kerk van Driel nog de volgende materialen aanwezig
voor noodgevallen:

60 stuks grote en kleine vlotdelen, 62 sparren, 3 vim dik hout, 2800
palen, 35 horden, 2 houwelen, 12 gewone tuinhamers, 6 burrijen, 4
handhijen, 12 dijklantaarns, 8 ijzeren dijkborden, 25 planken met
ijzeren pinnen en tenslotte nog vetkaarsen.

De gemeente Elden-Driel .
Het samengaan van de Hervormde Gemeenten Elden en Driel heeft

‘vanaf 1602 tot 1837 geduurd, een periode van maar liefst 235 jaar. Het

was bovendien een zeer bewogen periode, waarin een gedeelte van de
80-jarige oorlog, het rampjaar 1672 en vooral de Franse bezettingstijd
vielen.

Het zou te ver voeren om in dit boekje hierop uitgebreid in te gaan. In
1937 en 1987 (100 en 150 jaar na de scheiding) hadden in Driel
herdenkingen plaats, waarbij nazaten van Driel's eerste predikant
aanwezig waren.

"De Fortuin"

Het moet voor de predikanten moeilijk geweest zijn om in beide dorpen
de kerkdiensten, catechisaties en geestelijke bijstand te verzorgen. De
enige verbindingsweg was de dijk, een weg met diepe sporen van kar- of
wagenwielen.

Vanaf de kerk gezien, stond rechts aan de dijk de herberg "De Fortuin”
op een stuk grond, groot 1,4 morgen. De grond was eigendom van de
Pastorie der Nederduits Hervormde Gemeente van Driel en in erfpacht
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uitgegeven aan de bewoners van de gebouwen; deze gebouwen waren
geen eigendom van de Pastorie.

Wij vermelden hier een overeenkomst tussen de kerkvoogden en de
bewoners van "De Fortuin” van 22 februari 1750:

"Ten huize van de bewoners Jan Hendrikx en Meggelt Gerritsen komen
"de kerkvoogden overeen, dat de 1,4 morgen grond in eeuwig durende
"erfpacht wordt gegeven voor f. 43,-- per jaar; bovendien moet er voor
"de predikant een kamer beschikbaar zijn en gelegenheid om één of
"meer paarden te stallen.”

Herberg "De Fortuin" zoals deze herbouwd werd na de brand van 1811.

Zo vervulde herberg "De Fortuin™ vele jaren een functie in het
kerkelijk leven van Driel. :

Wij vonden uit de lange periode van samengaan tussen Driel en Elden
de volgende erfpachters van "De Fortuin™

1681 Heymericx Gerritsen
1736 Jan Hendrikx

1752  Jan Boldt

1800 Arien Budding

1808 Herman Nulden.

Het laatste stukje grond van deze erfpacht, groot 0,51 ha., werd in 1978
door de kerkvoogden aan de burgelijke gemeente Heteren verkocht.
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Driel wordt in 1837 kerkelijk zelfstandig

Toen in 1837 de toenmalige predikant van Elden en Driel, ds. W.F.
Wansleven, een beroep naar Lochem aannam, kwam voor Driel het
moment een poging te wagen om tot een zelfstandige kerkelijke
gemeente te komen.

De weg hiertoe was geéffend door mevrouw Louise van Ommeren,
geboren Hengevelt, weduwe van J.J. van Ommeren, heer van "de
Oldenhof"; zij had immers de grootmeedige toezegging gedaan om f.
5.000,-- beschikbaar te stellen voor de bouw van een pastorie in Driel,
voorts een kapitaal van f. 10.000,— te stellen onder het beheer der
tijdelijke kerkvoogden van Driel, teneinde de renten daarvan te doen
strekken tot tractement van den tijdelijke predikant van Driel.

Op 2 februari 1837 richtten de kerkvoogden zich middels een schrijven
tot "Zijne Excellentie, den Heer Minister van Staat, belast met de
zaken der Hervormde Kerk". Nog diezelfde dag wordt het request al
bewerkt en doorgezonden aan de koning; reeds op 3 februari 1837 wordt
bij Koninklijk Besluit toestemming verleend tot het beroepen van een
predikant.

Het behoeft geen betoog, dat de kerkelijke gemeente van Elden
teleurgesteld was over dit besluit. Het blijkt namelijk dat voor Elden
slechts een tractement van f. 635,79 beschikbaar blijft, inclusief het

De fraaie pastorie, gebouwd in 1837, verwoest in 1944.
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landstractement dat f. 275,— bedroeg, terwijl dit voor Driel f. 909,03 is,
dit door de toezeggingen van mevrouw van Ommeren-Hengevelt.
Omdat de pastorie in Driel nog gebouwd moet worden, laat de intrede
van de eerste predikant nog even op zich wachten.

7o werd in de zomer van 1837 een fraaie pastorie gebouwd, vanaf de
kerk gezien links aan de dijk, dus tegenover herberg “De Fortuin”, op
pastorie-grond.

Helaas ging deze pastorie geheel verloren door de oorlogshandelingen
in de septemberdagen van 1944.

De eerste predikant

Als eerste eigen predikant kreeg de nu zelfstandige Hervormde
Gemeente Driel ds. H.F. Mallinckrodt. Ds. Mallinckrodt werd geboren
op 22 augustus 1811; hij bezocht het gymnasium in Arnhem. In
september 1829 ging hij naar de Utrechtse Hogeschool om zich daar
aan de studie Godgeleerdheid te wijden.

Tevoren had hij zich aangesloten bij de Ned. Herv. Kerk, ofschoon de
familie van ouder op ouder tot de Lutherse gemeente behoorde, omdat
dit kerkgenootschap weinig kansen tot plaatsing bood.

In 1830 onderbrak Herman zijn studie voor geruime tijd om zich aan te
stuiten bij de Vrijwillige Jagers der Utrechtse Hogeschool. Met de
Vrijwillige Jagers nam hij deel aan de Tiendaagse Veldtocht in Belgié;
hij werd begiftigd met het metalen Kruis.

In augustus 1836 legde Mallinckrodt zijn examen met goed gevolg af: er
was in die jaren een overschot van kandidaten, doch het geluk was met
hem.

Werd door de grootmoedige giften van Louisa van Ommeren-Hengevelt
de weg geéffend voor een zelfstandige gemeente Driel, evenzo kwam
voor ds. H.F. Mallinckrodt een gemeente met nieuwe pastorie
beschikbaar.

Mede door vriendschapsbanden die zijn vader had met een zeer
gefortuneerd lid van de Arnhemse familie Cremer, die woonde op het
buiten "de Nevel", werd de weg voor Herman naar Driel geéffend. De
jonge Mallinckrodt - hij was toen 26 jaar - deed op 15 oktober 1837
intrede in de Hervormde Gemeente van Driel.

Hij koos als intrede-tekst Psalm 119 vers 9 “Waarmede zal de
jongeling zijn pad zuiver houden? Als hij dat houdt naar Uw woord."
Ruime aandacht besteedt ds. Mallinckrodt in zijn preek aan de
“weldoenster der gemeente". Hij vertolkt dit als volgt:

"Ik behoef Uw naam niet te noemen, Edele Vrouwe, belangeloos
"weldoenster dezer gemeente; een ieder kent, een ieder vereert
"dezelfde”. De tekst van deze preek is bewaard gebleven in het huis-
archief van de familie Mallinckrodt.
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Herman Frederik Mallinckrodt bleef zijn gehele leven predikant in
Driel; hij overleed jong, op 18 maart 1868. Zijn graf vinden wij nog op de
Hervormde begraafplaats te Driel, evenzo het graf van zijn vrouw
Petronella Wilhelmina Swaan, geboren in Culemborg op 1 september
1809, waarmede hij op 16 april 1842 in het huwelijk was getreden; zij
overleed 10 jaar na haar man, n.l. 17 februari 1878.

In de nieuwe pastorie van Driel werden uit het huwelijk van Herman
en Petronella drie kinderen geboren.

De oudste zoon Willem is de latere professor Willem Mallinckrodt,
Hoogleraar in de Godgeleerdheid te Groningen. Na de geboorte van
deze zoon plantte ds. Mallinckrodt een beuk bij de pastorie; deze bruine
beuk bereikte de leeftijd van 100 jaar en kreeg een massale omvang, die
dit deel van de Over-Betuwe markeerde. Tijdens de slag om Arnhem
sneuvelde deze boom in oktober 1944.

Ds. Mallinckrodt was ook fruitteler; door enten en kruisen verkreeg hij
diverse zeldzame appel- en perebomen in de grote tuin. Hij was een
geducht schaker, maar verloor in het dammen van een slimme Drielse
boer.

Hij belastte zich met de opvoeding van onvolwaardige jongens, die in
zijn tijd weinig ontwikkelingsmogelijkheden kenden. Het huis-archief
van de familie Mallinckrodt vermeldt ook verschillende anekdotes uit
zijn leven.

Het Weem?

Het witte huis oostelijk van de kerk is gedeeltelijk zeer oud. Bij
bestudering van het gebouw blijkt, dat dit huis tenminste tweemaal is
uitgebouwd tot de omvang van thans.

De binnenmuren zijn gedeeltelijk uit hetzelfde steenformaat opge-
trokken als de kerk. Een tekening van C. Pronk uit 1732 toont op die
plaats een veel kleiner huis dan het tegenwoordige.

Het is hoogst waarschijnlijk de plaats waar tot 1580 de pastores
woonden. De Hervormde predikanten hebben tot 1837 in Elden
gewoond. We hebben hier dus zeer waarschijnlijk te doen met de plaats
van het Weem, de benaming voor pastorie in vroegere jaren.

Het tegenwoordige huis was in 1897 nog eigendom van de Hervormde
gemeente.

De huidige pastorie is in 1948 gereed gekomen; dit gebouw kwam mede
tot stand door de hulp van de Hervormde Gemeente van Viaardingen.
De boven de pastorie-ingang ingemetselde steen beeldt deze hulp uit.
Ook zien we een steen met daarin de naam van ds. G. Groofjans, van
1916-1919 predikant in Driel, later in Vlaardingen.

Door de eeuwen heen is Driel gegroeid, de Hervormde Gemeente is
echter klein gebleven.
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Predikanten van Elden en Driel

1602 - 1630 Johannes Woltingius sr.
1631 - 1633 Johannes Woltingius jr.
1633 - 1654 Wilhelmus Franck
. 1655 - 1658 Wienandus ten Daer
. 1659 - 1689 Gerardus Henckelis Zal

1689 - 1728 Johannes van Gent
1729 - 1744 Gisbertus H. Berkhoff
1745-1776 Evert Kerkhoff
1778 - 1819 Comnelis Buschman
1819 - 1830 J. van der Vegt

N.H. Kerk te Driel, tekening C. Pronk, 1732 (Gem. Museum Arnhem). 1831 - 1834 Johan P. van Harencarspel
1834 - 1837 W.F. Wansleven

Ginds 1 januari 1982 is een mmmmammm.aﬁm samenwerking tussen de Van deze tijd af predikanten allezn voor Driel:

Hervormden en de in Driel woonachtige Gereformeerden tot stand

gekomen. De federatieve gemeente telt nu rond 600 zielen, dit op een 1837 - 1868 H.F. Mallinckrodt

inwonertal in Driel van ongeveer 3700. 1869 - 1882 C.Chr. Hiebendaal
1882 - 1504 W. v.d. Hoonaard
1905 - 1916 J.G. Keij .
1916 - 1919 G. Grootjans
1915-1923 Th. Kramer
1924 - 1938 R. Meeuwenberg
1939 - 1946 }. Voorsteegh

In dif werkje hebben wij u een overzicht willen geven van het kerkelijk 1948 - 1953 J.H. Grolle

leven in Driel door de eeuwen heen. ) . o 1955 - 1963 C.B. Boere

Wij brachten u verleden en heden. Wij spreken de hoop uit dat “.z.nm

oude kerkgebouw ook in de toekomst de Evangelie-verkondiging 1963 - 1968 J. Geursen

voortgang mag vinden! 1969 - 1976 J.W. Koelman

Dricl, 1987 1977 - 1981 H. Westerink

J. van Dullemen. 1982 - heden S.H. Smits
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